
Mijn favoriete insect leerde ik kennen tijdens een veldpracticum. Een vriendin had haar 
vlindernet op onwettelijke wijze gebruikt als sleepnet en had op die manier het beestje te 
pakken gekregen. Zelf ben ik niet zo thuis in de entomologie, dus herkennen deed ik ‘m niet. Het 
was een niet-veelzeggende wants zonder bijzondere uiterlijke kenmerken of opvallendheden. 
Toch was ik meteen betoverd. Dat kwam door het juweel van een soortnaam die duidelijk werd 
na een goedgeplaatste OBS-identify: de sombere dartelwants. 

De sombere dartelwants! Wat een prachtige titel! Zoveel verwondering kwam er in me op, maar 
tegelijk ook zoveel vragen. Deed de wants de naamgever geloven dat die somber was? Of was 
de naamgever zelf somber op het moment dat deze de naam gaf? Kunnen wantsen dartelen? 
Wat is dartelen eigenlijk precies? Wie o wie heeft deze gouden naam bedacht? Voordat ik het 
goed en wel besefte had het kleine insect zich alweer vrijgevochten uit het gaas en was 
verdwenen in het gras. Deze vluchtige ontmoeting was onze eerste en ook meteen de laatste: ik 
heb er daarna nooit meer één gezien.  

In mijn hoofd werd het donkergekleurde diertje een mythisch wezen. Somber dartelde het door 
mijn gedachten. Een wezen met zo’n bijzondere tegenstellende naam, dat moet dan ook wel 
een heel bijzonder dier zijn toch? Om gehoor te geven aan mijn nieuwsgierigheid raadpleegde ik 
Wikipedia. Het insect staat ook wel bekend als Peritrechus geniculatus uit de familie van de 
bodemwantsen. Helaas is die bij lange na niet zo mysterieus als ik me voorstelde: het is een vrij 
veelvoorkomende soort met een bruinzwart scutellum zonder voorkeur voor voedselplant of 
bodemsoort. De naam komt waarschijnlijk van de grauwe kleur en het springerige gedrag van 
het genus. Ik was een beetje teleurgesteld.  

Desondanks denk ik regelmatig terug aan de zonnige dag in mei. Dan ervaar ik weer de 
bewondering die ik had en besef ik dat dit kleine, mistroostig-gekleurde beestje zeker weten 
mijn lievelingsinsect is. Deze blijft me namelijk herinneren aan een hoopvolle gedachte: je mag, 
ook als je je somber voelt op een dag die net zo donker lijkt als het pronotum van de wants, niet 
vergeten toch te blijven dartelen. 


